


Licht in de Nacht!
Lieve mensen!

Dat vieren we met kerstmis.

Het Licht van de wereld wordt geboren

in een stal van Bethlehem.

In een Kind komt God ten volle aan het licht.
Hij zal de wereld veranderen.

Alles wordt ten goede gekeerd.

Maria is zijn trotse moeder.

Ook zij zorgt voor licht in de nacht.

Ze verschijnt aan vijf kinderen in Beauraing.

Het wordt een plaats van warmte en tederheid.

Pelgrims zijn geraakt door haar gouden hart.
In haar naam zijn ze er

met elkaar en voor elkaar.

Zo verspreidt het Licht zich in de nacht.

P.V. 2021

Op 29 november bracht een kleine delegatie van onze bedevaart een
bezoek aan Beauraing bij gelegenheid van de verjaardag van de eerste
verschijning. We mochten uw intenties bij haar beeltenis neerleggen

en brachten onze pelgrimskaars feestelijk binnen tijdens de
Eucharistieviering.

We namen afscheid van Corrie Antens als secretaris van ons bestuur en
het landelijk bestuur.

De Zusters mochten we een donatie van ons bisdom ter waarde van

€ 2.500,00 en € 1.000,00 van ons comité schenken voor de wederopbouw
van het accueil dat zo zwaar getroffen is door de tornado van juni dit jaar.
Hopelijk mogen we in 2022 met meer pelgrims Maria groeten; hetzij met
een aangepaste daghedevaart of op een andere manier.

Het bestuur wenst u allen een Gezegende Kersttijd en een Gelukkig en
gezond 2022.

Paul Verbeek
Voorzitter



